
In de week gelegd 31-25, 27-07-2025, Wraak of verlossing ? 

Genesis 18,20-32; Kolossenzen 2,12-14; Lucas 11,1-13 

 

Soms ‘vinden’ mensen ergens wat van en grijpen naar snoeiharde 

middelen om hun woorden kracht bij te zetten. Dat ondervond laatst 

ook de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma, toen de 

gemeenteraad moties tégen het weren van Israëlische producten en 

organisaties wegstemde. Pro Palestijnse activisten echter, uitten op 

scherpe wijze hun ongenoegen en zochten wraak. Toen de 

burgemeester tegenstanders richting uitgang poogde te begeleiden, benaderden meerderen van 

hen haar agressief en intimiderend. Nee, klappen kreeg zij niet, maar zij moest wel ‘uit het 

‘gedruis’ worden verlost (Trouw 19-07-2025).  

 

De uitdrukking ‘om wraak roepende zonden’ is gemunt door het Bijbelboek Genesis, waar 

sprake is van zware zonden bij de inwoners van Sodom en Gomorra. In de eerste lezing blijft 

God na de maaltijd, die hij eerder bij Abraham had genoten, napraten. Zijn medereizigers 

(engelen?) trekken naar Sodom en Gomorra om te zien hoe slecht haar inwoners zich 

gedragen. Wanneer de Heer overweegt hen te straffen voor hun wraakroepende zonden, 

schrikt Abraham. Zijn neef Lot met zijn gezin woont er namelijk óók. Als een echte  

onderhandelaar weet hij het aantal verlangde rechtvaardigden van vijftig naar tien af te tikken. 

Niet wraak, maar vergevingsgezindheid komt bij God op de voorgrond. Hoe leer je dat? 

 

Gods vergevingsgezindheid toont zich ten volle in Jezus. Paulus schrijft de christenen in 

Kolosse dat God alle bezwarende bepalingen die tegen ons ingebracht kunnen worden, heeft 

verscheurd. Met Jezus’ dood aan het kruis en zijn opstanding uit het graf heeft hij alle 

‘machten en heerschappijen’ -onze ‘aanklagers’- onttroond; hij maakt alles goed. Gedoopt in 

Jezus, zullen wij ook met hem verrijzen, zegt Paulus. Inderdaad, niet wij maar onze oude en 

nieuwe schuldbrieven worden verscheurd. Er vindt geen wraak plaats, omdat God ons om 

Jezus’ wil vergiffenis schenkt.  

 

Het evangelie vandaag, vertelt ons dat Jezus bidt. Hij leert ons te vragen dat 

Gods rijk ook bij ons mag komen en dat God ons onze zonden vergeeft, en dat 

wij dat ook bij onze schuldenaren doen. Vergiffenis ontvangen en schenken, 

liggen blijkbaar in elkaars verlengde. Van Utrecht tot ‘Anywhere’ leidt dát pad 

naar leven. Geen makkelijke weg; maar vraag erom zegt Jezus, en God zal je 

zijn Geest schenken; een Geest die verlost. 

 


